Abdij van Berne
Abdijstraat 39
Heeswijk-Dinther

Begeleiders

Heini van Baaren

Leidinggevende acute zorgafdelingen ziekenhuis. Daarnaast sinds 2012 verricht zij verschillende Ethische
werkzaamheden in de GGZ, GZ en V VT en Ouderenzorg. Postacademische opleiding Ethiek in de Zorg. Gespreksleider
Moreel Beraad. Ruim 12 jaar verbonden als Gastvrouw Abdij van Berne.

‘Ik ben een bevlogen mens, heb een passie voor de zorg in de volle breedte. Daar waar mensen zich willen verbinden
in de zorg voor de ander en dat vanuit hun professie willen doen, daar word ik blij van. Ik houd ervan mensen meer
bewust te maken van hetgeen ze doen en hen woorden te laten geven aan de waarden die hen drijft. Dat doe ik door
hen te bevragen en te laten reflecteren op hun handelen om zo de zorg recht te doen vanuit beide perspectieven.’

Chantalle Laheij
Eigenaar Allargando Coaching, Training & Advies (2017). Werkte 20 jaar in de directe zorg, meerdere sectoren en 13
jaar ervaring als beleidswerker & trainer kwaliteit van zorg in meerdere sectoren.
Z-verpleegkundige-HBO-psychologie-Master Bedrijfskunde in de Zorg-Postacademische opleiding Ethiek in de Zorg.
Ruim 20 jaar verbonden aan de Abdij van Berne.
‘Ik geloof dat de meeste mensen de behoefte hebben om te groeien en om zichzelf te ontwikkelen. De Abdij van
Berne is voor mij steeds weer thuiskomen, bij mezelf en de (A)ander. Hier ben ik gaan lopen. En waar ik loop is van
nu af aan een weg.’

Opgeven en info

info@allargando.nl
www.allargando.nl

Kosten: 190 euro all-in
Eigen kamer met douche en toilet, 2 keer warme maaltijd en 2 keer broodmaaltijd, koffie en thee tussendoor. = =
Handdoeken aanwwezig. ‘Conflict, het gaat om mensen’

Beeld van Yanette Wald
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‘Recht doen aan zorgrelaties
Zorgethische begeleiding

Als bijdrage aan positieve gezondheid

‘Een moment om weer op jouw verhaal te komen.
Een moment waarin je helemaal mag zijn wie je bent.
Je mag bezig zijn met de dingen die er echt toe doen.

Samen afschalen van je dagelijkse bezigheden.’

Werk jij in de zorg? Dan herken je vast wel dat het werken vanuit jouw moreel kompas
ingewikkeld kan zijn. Hoe stem je af op de cliént/ bewoner/patiént/zorgvrager/organisatie?
Hoe kan ik verbinding maken en mijn rol pakken zodat goede zorg plaats vindt voor deze
zorgvrager op dit moment?

Welke ingewikkeldheden ervaar ik in de context van het zorgsysteem?
Hoe kan ik dan recht blijven doen aan de zorgrelatie?
Hoe stem jij af op de ander? Wat heb jij daarvoor nodig?

Vanuit de context in de Abdij van Berne, waar de Norbertijnen leven en werken, willen wij
jou vanuit hier inspireren, hoe jij door ethische reflectie weer nieuwe perspectieven ontdekt
en zo je eigen positieve gezondheid een boost geeft.

Wij geven elkaar voeding mee door ontmoeting in de thema'’s:
‘Spiritualiteit & Ethische reflectie’.

Wij zoeken samen de verdieping van deze thema’s op door te onderzoeken hoe deze zich tot
elkaar verhouden.

Voorbereiding

Neem een voorwerp of iets beeldends mee dat voor jou laat zien hoe spiritualiteit en
ethische reflectie voor jou in de zorgrelatie van belang is. (Mag ook muziek, een verhaal,
gedicht, stukje voordracht, etc. zijn.)

Programma

Donderdag 14 november

09.30 uur:
10.00 uur:

10:30 uur:

12.15 uur:
13.00 uur:
14.15 uur:

15.30 uur:
16:00 uur:
17:00 uur:
18.00 uur:
18.30 uur:
19.30 uur:

20.30 uur:

Aankomst, kamers opzoeken, Koffie en thee

Welkom en nadere kennismaking

Programma en praktische zaken

Zie de mens (Inleiding in het thema)

Eucharistieviering in de Abdijkerk (Voor wie wil)

Warme maaltijd in de refter met de Norbertijnen*

Erkenning (Verder met het thema)

Koffie en thee

Mezelf meenemen als mens (Verder met het thema)

Tijde voor jezelf en/of klaar maken voor de Vespers.

Vespers in de Abdijkerk (voor wie wil)

Broodmaaltijd in de refter met de Norbertijnen

Koffie en thee.

Norbertijnen Gemeenschap en Spiritualiteit & Ethische reflectie in de
zorg, een korte verkenning en kennismaking met Norbertijn uit de
gemeenschap. (Wat kunnen wij leren van de leef- en werkwijze?)

Gezellig samenzijn, met een drankje.

Vrijdag 15 november

07.00 uur:
08.00 uur:
08.30 uur:
09.15 uur:
12.15 uur:
13.00 uur:
14:00 uur:

15:00 uur:

Ochtendgebed (voor wie wil).

Ontbijt in de refter met de Norbertijnen.

Kamers opruimen/drankjes afrekenen.

In gesprek blijven over goede zorg (tussendoor koffie en thee)
Eucharistieviering in de Abdijkerk. (Voor wie wil)

Warme maaltijd in de refter met de Norbertijnen.

Huiswaarts keren. Hoe ga je naar huis? Wat neem je mee voor in de
praktijk? Waar ga je mee aan de slag?

Dankjewel, adieu en tot ziens. Afscheid nemen.

*Er wordt niet in stilte gegeten en we zitten met de groep samen aan tafel.



